
Le Mérou 

Hoi! Wat leuk dat je mijn stukje wilt lezen! Ik kom nu al van af mijn 4de op Le Mérou. Ik ben nu 12 

jaar en ik heb het er nog steeds naar mijn zin. Als je aan komt, ben je gelijk in de vakantiestemming.  

Vroeger toen ik klein was ging ik met de bolderkarren en mijn knuffels een mooie tocht over het 

terrein maken. Ik kon ook heerlijk spelen in de speeltuinen en op trampolines. Nu ga ik vooral met 

mijn vrienden naar het leukste huisje van de camping, Leuk 2. Ook kun je me vinden in de lekkere 

koele woonkamer. Hier liggen allemaal spelletjes en boeken. We spelen vaak met zijn allen 

weerwolven (iedereen mag mee doen!). Er is een heel mooi huttenbouw bos. Daar kun je met het 

hout dat daar ligt een prachtige hut bouwen. Het zwembad heeft geen glijbaan, maar toch vind ik het 

mega leuk! Op vrijdagavond gaan alle kinderen zonder hun ouders uiteten. Dat vind ik heel leuk! We 

gaan dan eerst heerlijk eten (letterlijk van de tafel) en als het wat donkerder wordt, gaan we 

avondzwemmen. Bert doet de sproeiers aan en…BOMMETJE!!!! Je kunt op een avond in de week ook 

het heerlijke menu van Bert en Mia eten. 1 keer in de week is er ook nog een barbecue. Je koopt je 

eigen vlees en dat mag je op de barbecue van Bert en Mia bakken. Na afloop mogen de kinderen 

marshmallows roosteren. Kortom ik vind het echt een leuke camping en ik kijk er alweer naar uit om 

naar Le Mérou te gaan! Zie ik jou daar dan ook? 

 


